‘Net ferjitte... Niet fergete’ beschrijft de Tweede Wereldoorlog
zoals die zich heeft afgespeeld in de gemeenten Menaldumadeel
en het Bildt.

Centraal staat, naast de bijzondere gebeurtenissen, vooral ook
het ‘gewone’ dagelijkse leven.

Uit de vele persoonlijke getuigenissen blijkt overduidelijk dat de
oorlog nog niet voorbij is.

Dit boek biedt, met de vele door bewoners van de beide
gemeenten beschikbaar gestelde illustraties, een boeiend beeld
van een ingrijpende periode.



